
 

 

 

        Circus en Theaterweek  
                                                            van 9 t/m 15 juli 2021 
 

 

 
 



 

 

 

Voor onze circus en theaterweek waren wij met zes vakantiegangers: 
Ingeborg, Marjolein, Nathan, Henk, Johan, Paul en  
3 begeleiders: Marijke, Monique en Frank 
 
We waren te gast in ‘de Elegast’ in de Refter te Ubbergen. 
De Refter is een historisch pand dat in de 19e en 20e eeuw dienst deed 
als meisjesinternaat, bestierd door nonnen( Notre- Dame des Anges) 
en waar nog Frans werd gesproken. 
 

     
 

Aan het interieur was nog te zien, waarvoor het gebouw dienst had 
gedaan. 
Zo sliepen we in ouderwetse ‘chambrettes’( kleine kamertjes in een 
slaapzaal), een grote keuken, waar we ( eigenlijk Marijke, onze 
geweldige kok) onze maaltijden bereidden, een gezellige, grote 
huiskamer, een eetzaal en een terras. 
En de omgeving is natuurlijk prachtig: in de omgeving van Nijmegen, 
Groesbeek, Berg en Dal en de Ooijpolder. 
 



 

 

 

We stellen aan u onze circus- en theaterartiesten voor: 
 

            

        Ingeborg                   Marjolein                                  Nathan 

                 

        Henk                                  Johan                                Paul  

                   

          Marijke                      Monique (en Nathan)                  Frank  



 

 

 

Vrijdag 9 juli 2021 
 
‘HET FEEST KAN BEGINNEN ‘ 
 
Ruim een jaar hebben we erop gewacht…. Corona was de spelbreker. 
Maar nu was het dan toch echt zover. 
Om 11.00 uur vertrokken we met een mooi busje, die ik mocht 
besturen, vanaf de nieuwe Tendens locatie in Arnhem. Met Henk en 
Marijke op weg naar Veenendaal, waar we Johan ophaalden en 
vervolgens koers zetten naar Ubbergen. 
Monique wachtte ons al op en onder het genot van een kop koffie/ 
thee met wat lekkers kwamen achtereenvolgens Nathan, Paul, 
Ingeborg en Marjolein binnen. 
Nadat we onze koffers/ tassen hadden uitgepakt en onze 
slaapplekken hadden klaargemaakt, konden we op het terras kennis 
maken met elkaar en uitleg geven over onze vakantie. 
De stemming zat er gelijk in en de verwachtingen hooggespannen. 
De maaltijd ( macaroni) was heerlijk, maar het ‘toetje’ moest nog 
even op zich laten wachten………. 
We  vertrokken met het busje richting Plasmolen, waar we in de zon 
op het terras genoten van heerlijk Italiaans ijs. 
FOTO’S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daarna hebben we ’thuis’ nog ‘gechild’ en om 11 uur ging  iedereen 
moe naar bed. 
  



 

 

 

Zaterdag 10 juli 
 

Na een goede nachtrust stond ons gelijk een verrassing te wachten: 
Een volledig gedekte ontbijttafel, zoals in een hotel. Allerlei soorten 
brood, krentenbrood, suikerbrood, vleeswaren , kaas, zoetigheid. 
Ja, Marijke stond dan ook elke ochtend rond half 7 op om dit allemaal 
voor te bereiden .En was dan zelfs al vaak bezig met de maaltijd van 
die avond.   
Iedereen kreeg een eigen ‘Tendens placemat’. 
Gezellig was het zeker bij het ontbijt en het smaakte ons erg goed.  
 
Rond 11 uur was het tijd voor koffie en taart op het terras.  
De zon scheen uitbundig en we genoten volop. 
Het programma van de dag werd doorgenomen en na de lunch ,nadat 
iedereen zijn/ haar spullen had gepakt, vertrokken we met het busje 
naar Wijchen. 
Onderweg was er een feestje aan de overkant van de weg bij een 
bloemenstal, waar een jubileum werd gevierd. Omdat het daar nogal 
uitnodigend en gezellig uitzag, zijn we gestopt en hebben ons in het 
feestgebeuren gestort. Met de nodige foto’s  en drankjes. 

 



 

 

 

 
Daarna hebben we door het dorp gewandeld, gewinkeld en uiteraard 
ansichtkaarten gekocht ( je wil thuis en aan familie en of vrienden toch 
laten weten waar je bent en hoe je het hebt hè). 
We hebben daar nog heerlijk op het terras gezeten en een lekker 
drankje genomen. Ja en dan fotograferen, want dat hebben we deze 
week volop gedaan. 
 

       
 
 
De sfeer zat er goed in. Lachende gezichten en mooie verhalen. 
Na nog een wandeling terug hebben we boodschappen gedaan bij de 
Super, want ja, de magen van onze vakantiegangers vragen ook 
aandacht. Het is vakantie, dus mag er ook wat lekkers op tafel komen. 
Thuis aten we soep en hotdogs en hebben ’s avonds bingo gespeeld 
met hele mooie prijsjes. 
Nog even chillen met chips en drankjes en daarna naar bed. 
 
 
 
 



 

 

 

  
 

Bingooooooooooooooooooo 

 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
                                                  
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

Zondag 11 juli  
We zijn tenslotte met een theater/circusvakantie. Dus vandaag was 
zover: 

• Na een heerlijk ontbijt startten we met een warming-up en 
theaterimprovisaties onder leiding van Frank. 

          Geluiden, bewegingen, improviseren op verhalen etc.  Iedereen   
         Vond het leuk.                  

• Daarna circusspelletjes, die Marijke had georganiseerd:  
jongleren, blikken werpen, darten, ringwerpen etc. Met mooie 
prijzen (zonnebrillen). 

• Vervolgens gingen we ons verkleden ( er hing in de Elegast 
allerlei prachtige circus- en theaterkleding. Iedereen geschminkt. 
Nou dat was echt een fantastisch gezicht. 

• En omdat er in het weekend een theatergroep ‘Jong Gras’ op het 
terrein van de Elegast theatervoorstellingen speelde, hadden we 
een afspraak, dat ze met ons ook nog een kennismaking en  
improvisaties zouden doen. 

         Buiten op het terrein werd dat een feestje’.  Juist omdat Jong Gras  
         ook verkleed was.             
         Al die stralende gezichten in die prachtige kledij en hoe iedereen       
        meedeed. Prachtig gezicht in de zon. De foto’s laten dat zien. 

• Afschminken en met het busje naar de Waalkade in Nijmegen, 
waar de volgende verrassing op ons wachtte: een rondvaart op 
de Waal met de pannenkoekenboot. 

         Als je dan Monique in je midden hebt, die in Nijmegen woont en   
         de hele omgeving en activiteiten kent, dan ben je verzekerd van       
        mooie uitstapjes.                     
         Dus ‘onbeperkt’ pannenkoeken eten,  terwijl we genoten van het 
        uitzicht op de omgeving. Appel-, spek- en naturelpannenkoeken.  
        En voor Nathan zelf een ‘pizzapannenkoek’.                                                                                   
        Allemaal nog even bij de kapitein in de hut gezeten.  
        We besloten ons uitje nog met ijs in Ubbergen. 
       ’s Avonds nog even chillen en de nicht van Paul gebeld vanwege    
       haar verjaardag. 



 

 

 

       Zondag in foto’s ……………….. 
 
   

 
 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Maandag 12 juli  
 
Na het heerlijke ontbijt vertrekken we naar Nijmegen voor een drukke 
dag. 
Eerst bezoeken we de Kinderboerderij bij het Goffertpark. Het is warm 
weer en we genieten van alle dieren die we daar zien. Even de geitjes, 
ezels begroeten en lammetjes natuurlijk. Zoveel om te zien en te aaien.  
Foto’s nemen natuurlijk. 
Als we weggaan, kijken we nog een keer om naar de leuke beesten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan de overkant, in het park gaan we picknicken. Heerlijk onderuit 
doen we ons tegoed aan de broodjes en drankjes, die Marijke voor ons 
heeft klaargemaakt. Met een voldaan gevoel vertrekken we naar het 
gebouw, wat Monique geregeld heeft. 
Onze ‘karaoke-middag’. Monique heeft onze favoriete nummers al 
eerder verzameld en daar gaan we ‘los’.  
Wat een spektakel om iedereen voluit te zien zingen. 
Henk met Kronenburg Park is geweldig, maar ik zou de anderen : 
Nathan met Bassie en Adriaan, Marjolein, Paul , Johan en Ingeborg 
tekort doen als ik ze niet zou noemen. Zoveel nummers….. 
En wat te denken van Monique( Heintje) en Marijke en Frank 
(Rammstein).  
Een waar podium van artiesten. 
Ondertussen konden we buiten nog tafeltennis of badminton spelen 
met Johan. Daar vlogen de grappen weer heen en weer in plaats van 



 

 

 

de shuttle. Naast de discussies met Johan was het vooral veel lachen 
met hem. Maar ook met de anderen natuurlijk. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
Hierna gingen we uit eten bij de Chinees. Wel een bijzondere en goeie! 
We mochten bestellen wat we wilden. Schalen werden geserveerd en 
soms waren de ogen groter dan de magen. Maar lekker en gezellig dat 
het was…….. 

 
Op de terugweg zijn we naar het ‘echte’ Kronenburg Park in Nijmegen 
gegaan, waar we het nummer van Frank Boeijen ‘live’ hebben 
gezongen en hebben opgenomen op video. Hopelijk ziet Frank Boeijen 
dit nog eens.  
Naar huis en op tijd naar bed na deze geweldige dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dinsdag 13 juli  
 
Vandaag naar het pretpark in Kalkar Duitsland. 

 
Maar eerst hebben we de moeder van Marjolein nog toegezongen via 
de telefoon. Zij was jarig! 
 
Via een prachtige omgeving zijn we naar Duitsland gereden. 
Daar konden we het pretpark binnen en zijn daar in vele attracties 
geweest, waarvan de foto’s wel aangeven, hoe leuk het was. 
Bijzonder was wel de zweefmolen. Je moest in het gebouw van de 
oude kerncentrale binnengaan en nadat je in de stoeltjes was gaan 
zitten ging de molen omhoog tot boven de betonnen wand en had je 
al zwevend een prachtig uitzicht. 
Aan drinken, patat en ijs deden we ons tegoed. 
Als slot van de dag was er een heus circus met acrobatiek, paarden, 
kamelen en honden en natuurlijk een heuse clown. 
Daarna keerden we huiswaarts en aten we van de heerlijke bami, die 
Marijke bereid had. 
’s Avonds was het uitzakken, want iedereen was erg moe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Woensdag 14 juli 
 
We mochten vandaag uitslapen. Nou dat was ook wel even nodig. 
Maar ons wachtte een geweldige brunch. Wat kan die Marijke dat 
toch geweldig maken en uitstallen op onze eettafels. 
Het was werkelijk heerlijk. Van gevulde eitjes tot bladerdeeghapjes, 
vers fruit etc. 

          
               
Maar er wachtte ons nog een verrassing: 
Clown Ronnie Ballonnie. 
Met z’n allen sprakeloos kijken naar wat hij allemaal deed. Zelfs als hij 
het scherm achter hem liet vallen, kwamen Johan en Marjolein zelfs 
naar hem toe om te zeggen hoe hij het moest doen. Vermakelijk. 
Maar alle trucjes en grappen waren leuk. Nog gedanst , polonaise en 
gezongen en tot slot kreeg iedereen nog een cadeautje: een gevouwen 
ballon in de vorm van een aapje aan een boom, een hartje met duiven, 
een hondje enz.  
Een echte circusmiddag. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En daarna vertrokken we naar de bowlingbaan, waar we een uur 
gingen bowlen en na afloop gourmetten. Wat een heerlijke gerechten. 
We hebben gesmuld en gelachen. 
Terwijl iedereen dacht dat het dat wel was, gingen we nog voor een 
toetje naar een restaurant om ijs met vruchtjes te eten.  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Het bos er tegenover had nog een ‘wensboom’ waar we een 
Tendensmondkapje in hebben gehangen als teken van onze 
waardering voor deze week. 
 

                           
 
Thuis aangekomen genoten we nog van een drankje en wat chips en 
toastjes.  
Paul wilde nog een toespraak houden: hij bedankte iedereen. Daarop 
wilde eigenlijk iedereen ( ook de begeleiding) wel een toespraak 
houden. Met een microfoon kwamen er zoveel prachtige woorden 
voorbij, waarbij de traantjes moesten worden weggepinkt.  
Soms vertelden ze wat ze het leukste vonden deze week. 
Onze( begeleiding) waardering ging naar onze vakantiegangers uit en 
wat het leukste was deze week: Dat waren ZIJ! 
Je stopt er energie in, maar je krijgt het dubbel en dwars terug. 
 
Na deze mooie toespraken was het tijd om naar  bed  te gaan.  
 
 



 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                 
 
 
  



 

 

 

Donderdag 15 juli  
 
De week zat erop. Jammer….. het ging zo snel. 
Na een heerlijk ontbijt moest er nog het een en ander opgeruimd 
worden. 
De koffers en tassen waren woensdag al ingepakt. 
Na nog wat mooie woorden en knuffels werden Nathan, Marjolein en 
Ingeborg  opgehaald en ging Paul met de taxi weg. 
We namen afscheid van Monique en Marijke, Johan en Henk en ik 
vertrokken met het busje naar Veenendaal en Arnhem.  
Deze fantastische en geslaagde week zat erop. En wat een voldoening. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

Tot slot: 

 

Wat een geweldige week en wat hebben we genoten van elkaar. 

Zoveel gedaan. Alles ging goed en we konden het ontzettend goed met 

elkaar vinden. 

Het was een week die bol stond van circus- en theateractiviteiten, 

maar vooral van gezelligheid. Hopelijk gaan onze vakantiegangers 

volgend jaar weer mee. 

 

Voor mij persoonlijk was het een van de mooiste vakanties van mijn 

leven. 

 

WIST JE DAT?! 

Henk        : Geweldig kan zingen en een echte performer op het podium 

is. 

Marjolein: Prachtig kan kleuren, gezellig is en een ‘knuffelaar’ is. 

Ingeborg : Zichzelf goed kan vermaken, mooie poppen heeft, die ze      

                  Verzorgt en anderen goed kan troosten. Een mensenmens  

Paul         : Altijd lacht. Behulpzaam is en goed kan lezen. En weer  

                  Nieuwe knuffels heeft gekocht. 

Nathan  : Gek is op Bassie en Adriaan en z’n iPad. Geniet van alle 

                 Dingen. Ook lekker eten en koek en snoep. 

Johan   : Goed tegen grapjes kan en ze ook kan maken. Goeie hulp in  

               keuken of waar dan ook. Leuke gesprekken met meisjes heeft. 

              En hij een badmintonset heeft, die ik bijna gepikt had, zo mooi! 

 

Zou er één reden te bedenken zijn, waarom je volgend jaar niet mee 
zou gaan. 
Nou……. Ik ben weer van de partij. 
Bedankt allemaal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


